
Junior
college
Zit jij in groep 7 of 8 en gaat het allemaal wel makkelijk op 

school? Vind je het leuk om eens iets heel anders te doen 

dan topo, begrijpend lezen en rekenen? Dan is het Junior 

College wellicht echt iets voor jou! 

Voor wie?

Het Junior College biedt plek aan kinderen die wel 

een extra uitdaging kunnen gebruiken. Als jij gemotiveerd 

genoeg bent en bovengemiddeld presteert op school, dan 

kan je na overleg met jouw juf/meester aangemeld 

worden voor deze extra lessen buiten je eigen 

basisschool. Op dit moment zitten er zo’n 80 leerlingen op 

het Junior College afkomstig uit scholen vanuit een grote 

regio (o.a. Heerde, Epe, Emst, Vaassen en Hattem). 

Denk daarbij aan:

Vloggen-  In deze module duiken we wat 

dieper in de wereld van het vloggen. Als je de 

module hebt afgerond, zul je onder andere 

meer kennis hebben over de geschiedenis van 

het vloggen, ken je een aantal vloggers, weet je 

waar je rekening mee moet houden als je een 

vlog maakt en kun je letterlijk en fi guurlijk 

terugkijken op een zelfgemaakte vlog!

Wow!

?

!

Debatteren- In deze module leren we 

debatteren. De oude Grieken en Romeinen 

kenden al een volksvergadering waar heftig werd 

gedebatteerd en er werd al volop geoefend in 

retorica (= welsprekendheid).

Volgens de Dikke van Dale is een debat een ‘aan 

regels gebonden discussie’. Populair is het debat 

zeker. Bekend onder jongeren is de 

scholierenwedstrijd Op Weg Naar Het Lagerhuis. 

Onze school doet daaraan ook elk jaar mee met 

een team. Volgens de formule van deze wedstrijd 

gaan wij bij dit onderdeel van het project met 

elkaar aan de slag. Na eerst de theorie te hebben  

doorgenomen gaan we in de praktijk aan de slag. 

Je zult merken dat debatteren heel boeiend is 

om te doen. Misschien schuilt er in jou wel een 

debattalent. We gaan het ontdekken!

Chineasy- In deze module leer je de basis 

van het Chinese schrift. Shaolan Hsueh, 

een Chinese schrijfster die in Londen is 

opgegroeid, schreef Chineasy als een soort 

handleiding om haar eigen kinderen op 

een eenvoudige manier de moeilijke taal 

Chinees te leren. En… het werkte! Als het 

haar is gelukt, kunnen wij dat natuurlijk 

ook! Naast de basisregels van de schrijftaal 

leren we ook een heleboel nieuwe dingen 

over het land China, de cultuur en het 

eten.

Wat ga je doen?

Als je o� icieel bent toegelaten, 

dan volg je verschillende lessenseries!  

Op donderdagmiddag zijn we met heel 

verschillende projecten bezig en elk 

project duurt zes middagen. Als je in 

groep 7 zit, doe je vier projecten. Als je in 

groep 8 zit, doe je er drie.

Klaar voor 
die extra 
uitdaging?

JUNIOR
COLLEGE.


